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PHI-LÊ-MÔN 

Sứ điệp của sự khôi phục 

Phi-lê-môn là một thư tín về sự khôi phục. Đây là một 
câu chuyện bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời rằng Ngài 
yêu thích khôi phục những người tái phạm như thế nào. Đây 
là thư tín ngắn nhất của sứ đồ  Phao-lô, chỉ có 335 từ trong 
nguyên bản tiếng Hi-lạp. Thư tín này được sứ đồ Phao-lô 
viết vào khoảng năm 60 hay 61 AD, trong khi ông bị ở tù tại 
Rô-ma và là thư tín gởi cho cá nhân duy nhất trong Lời của 
Chúa. 

Có ba nhân vật chính trong thư tín này: 

1)  Sứ đồ Phao-lô. Ông là người viết thư tín này. Ông đóng 
vai trò là một người biện hộ cho Ô-nê-sim và nêu ra một lời 
cầu xin khá đặt biệt cho người bạn yêu dấu của ông gởi cho 
Phi-lê-môn . Ông gởi bức thư này từ Rô-ma đang khi ông bị 
ở tù. 

2)  Phi-lê-môn.  Phi-lê-môn là một tín hữu sống ở Cô-lô-se 
(Cô-lô-se 4:9). Ông là một người tốt và là một Cơ đốc nhân 
gương mẫu, với một hội thánh nhóm tại nhà ông. Ông là một 
người khá giàu có vì ông là chủ của một căn nhà rộng lớn và 
cũng có những người hầu. 
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3)  Ô-nê-sim. Ô-nê-sim là một nô lệ. Tên của ông có nghĩa là 
“có lợi” nhưng rồi ông trở nên rất bất lợi. Ông trở thành một 
nô lệ và đã lấy cắp tiền của chủ mình là Phi-lê-môn. Ông đã 
bỏ trốn đi xa và lúc này cuộc đời của ông tan nát khi ông đối 
mặt với sự trừng phạt ( thông thường là chết) nếu ông bị bắt. 
Ông kết thúc việc chạy trốn ở Rô-ma và gặp Phao-lô ở đó. 

Tiếp theo là nét chính về thư tín Phi-lê-môn: 

1)  Lời chào thăm (câu 1-3) 

2)  Tình yêu của Phao-lô dành cho Phi-lê-môn (câu 4-7) 

3)  Lời cầu xin của Phao-lô cho Ô-nê-sim (câu 8-19) 

4)  Lời tin quyết của Phao-lô dành riêng cho Phi-lê-môn 
(câu 20-22) 

5)  Lời chào tạm biệt ( câu 23-25) 

1)  Lời chào thăm (câu 1-3) 

- Câu 1.  Phao-lô gọi chính ông là một “kẻ tù trong Chúa 
Giê-xu.” Phao-lô là một người chiến thắng trong mọi hoàn 
cảnh và không bao giờ chịu thua. Ông tin chắc rằng Đức 
Chúa Trời có một mục đích trong tất cả những điều xảy ra 
với ông. 

- Câu 3. Lời chào thăm của Phao-lô, như thông thường, là 
“ân điển và bình an.” Ân điển là sự ban cho thiêng thượng và 
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là ân huệ được ban cho nhưng không của Đức Chúa Trời. 
Bình an là cảm nhận về sự êm ả và thanh bình, không có bão 
giông trong cuộc đời nhưng an toàn vượt qua những cơn bão 
tố. 

2)  Tình yêu của Phao-lô dành cho Phi-lê-môn (câu 4-7) 

- Câu 4.  Phao-lô đã nhắc đến Phi-lê-môn trong những lời 
cầu nguyện của ông. Điều quan trọng là chúng ta bước theo 
tấm gương này và nêu tên những người chúng ta cầu nguyện 
trong lời cầu nguyện của chúng ta.  

- Câu 5.  Phi-lê-môn đã biết về tình yêu và đức tin của ông. 
Sau đó chúng ta bước lên từ đức tin đến tình yêu (2 Phi-e-rơ 
1:5-8), chúng ta được phóng thích để quay trở xuống và làm 
việc với những người trong đức tin lớn hơn. Phi-lê-môn đã 
có tình yêu hướng đến Đức Chúa Trời và với các thánh đồ, 
đã hoàn thành Hai điều răn lớn nhất (Ma-thi-ơ  22:36-40). 

- Câu 6.  Sự chia sẽ của đức tin chúng ta phải có hiệu quả; nó 
phải kết quả! Hãy thừa nhận những điều tốt của anh chị em 
chúng ta. Thậm chí trong chính chúng ta, chúng ta nên thừa 
nhận những điều tốt đẹp mà Chúa đã làm trong chúng ta. 
Đừng luôn luôn ở trong sự thất bại và tội lỗi của mình nhưng 
hãy nhận biết công việc của Chúa trong bạn. 
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- Câu 7.  Phi-lê-môn là một người tốt bụng và có tấm lòng 
tiếp khách. 

3)  Lời cầu xin của Phao-lô cho Ô-nê-sim (câu 8-19) 

- Câu 8-9.  Cầu xin tốt hơn là ra lệnh. Phao-lô sử dụng sự 
khôn ngoan bằng việc sử dụng một cách nói nhẹ nhàng trong 
bức thư này (Châm ngôn 15:1, 2 Các vua 12). 

- Câu 10.  Ngay cả khi ở trong tù, Phao-lô cũng đầy kết quả! 
Chúng ta có thể đầy kết quả trong bất cứ tình huống nào, 
đừng bao giờ để những hoàn cảnh ngăn chặn bạn. Ô-nê-sim 
đã được tái sanh qua chức vụ của Phao-lô. 

- Câu 11.  Tên Ô-nê-sim có nghĩa là “có lợi” hay “hữu ích”. 
“Một người có lợi trở thành một người bất lợi, nhưng bây giờ 
ông có lợi trở lại! Sự ảnh hưởng của phúc âm là giúp những 
người nam, người nữ, là những người bất lợi cho xã hội được 
biến đổi cuộc đời thành những thánh đồ có ích. 

- Câu 12-13. Phao-lô đã muốn giữ Ô-nê-sim lại với ông, 
nhưng lại để ông quay về với Phi-lê-môn. Ông đã buông tay 
và không nắm giữ. 

- Câu 14.  Một hành động tốt bắt buộc không có vụ lợi bởi sự 
ham muốn của một người. Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của 
cách vui lòng (2 Cô-rinh-tô 9:7). Đừng ban ra với sự miễn 
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cưỡng nhưng ban ra với một tấm lòng sẳn sàng và một tâm 
linh cởi mở. 

- Câu 15.  Chúa có một mục đích trong sự ra đi của Ô-nê-
sim. Ngài luôn kết hợp tất cả mọi điều lại với nhau thật tốt 
cho những ai yêu mến Ngài (Rô-ma 8:28). Phi-lê-môn sẽ ở 
với Ô-nê-sim mãi mãi trên thiên đàng. Ô-nê-sim đã được 
khôi phục cho Phi-lê-môn. Kinh thánh có đầy những câu 
chuyện tuyệt vời về sự khôi phục. Đức Chúa Trời là Đấng 
yêu thích sự khôi phục và đem những người hư mất trở về. 
Mười tấm gương về sự khôi phục trong Kinh Thánh trong 
bảng dưới đây. 

 

Tên Tội Ăn năn Kết cuộc 
Giu-
đa 

Bán Giô-sép 
như là một nô 
lệ, loạn luân 
(Sáng.37:26, 
38:1-30) 

Can thiệp cho 
Bên-gia-min 
(Sáng. 43,44). 

Tổ phụ của dòng 
dõi Đấng Christ 
(Sáng. 49:8-12, 
Khải huyền. 5:5) 

Đa-vít Tà dâm, mưu sát 
(2 Sa-mu-ên 11) 

Trước Giô-na-
than, cũng viết 
trong (2 Sa-mu-
ên 12, Thi thiên 
51) 

Vị vua vĩ đại 
nhất của Y-sơ-
ra-ên và hoàn 
vương tương lai 
trong một nghìn 
năm (Ê-xê-chi-
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ên.34:34, 37:25). 
Gô-
me 

Tà dâm (Ô-sê. 
1,2) 

Được Ô-sê 
chuộc (Ô-
sê.3:1-2) 

Vợ của một tiên 
tri (Ô-sê. 3:3-6) 

Chiên 
lạc 

Đã cảnh báo Được người 
chăn tìm thấy 

Vui mừng (Lu-
ca 15:4-7) 

Đồng 
bạc bị 
mất 

Cẩu thả Được chủ tìm 
thấy 

Vui mừng (Lu-
ca 15:8-9) 

Đứa 
con 
trai 

hoang 
đàng 

Không biết ơn, 
bỏ nhà đi, bè 
đảng (Lu-ca 
15:11-14) 

Đã đến với ý 
thức anh ta, xin 
cha cho làm 
một đầy tớ (Lu-
ca 15:15-21) 

Đem trở lại với 
địa vị làm con 
(Lu-ca 15:22-32) 

Thô-
ma 

Nghi ngờ Đấng 
Christ đã phục 
sinh (Giăng 
20:24-25) 

Với Chúa 
(Giăng 20:26-
29) 

Trở thành sứ đồ 
đầu tiên tại Ấn 
độ 

 

- Câu 17.  Đây là một lời đề nghị khá đặc biệt của Phao-lô. 
Hãy đối xử với Ô-nê-sim như anh đã đối xử với tôi! Chúng 
ta phải luôn đối xử với các anh chị em chúng ta với mức 
nhân từ nhất (Ma-thi-ơ 7:12). 
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- Câu 18.  Phao-lô ước lượng một sự bồi thường (Lê-vi-ký 
6:5). Chúng ta có thể được tha thứ nhưng hậu quả của tội lỗi 
chúng ta vẫn còn. 

- Câu 19.  Đây là một bức tranh của Phúc Âm. Chúng ta nợ 
một cái nợ mà không thể trả được, nhưng Chúa Giê-xu đã trả 
nợ đó cho chúng ta, sứ đồ Phao-lô cũng đang làm điều đó 
cho Ô-nê-sim. 

4)  Sự tin quyết của Phao-lô gởi cho Philêmôn 

- Câu 20-21.  Phao-lô biết Philemon là trung tín, nếu những 
người lãnh đạo có thể nói điều này về chúng ta thì đó là điều 
tuyệt vời. 

- Câu 22.  Phao-lô đã có đức tin để hỏi Phi-lê-môn chuẩn bị 
một chỗ cho ông, trong khi ông vẫn còn đang ở trong tù. 
Chuẩn bị trước cho những điều mà Đức Chúa Trời đã hứa 
cho bạn (1 Các vua 18, Ma-thi-ơ 14:15-21).  

5)  Lời chào tạm biệt 

- Câu 23-24.  Trong vòng những người gởi lời thăm có Đê-
ma. Sau đó Đê-ma đã bỏ Chúa (2 Tim 4:10) và không có ghi 
lại là ông đã quay lại. Ở giữa câu chuyện của sự khôi phục 
này có một sự cảnh báo; đừng nghĩ rằng tất cả những ai đi xa 
khỏi Chúa sẽ được khôi phục. Điều có có thể khước từ sự 
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thương xót của Chúa và kết thúc cuộc đời trong sự bất hạnh 
giống như Đê-ma. 

- Câu 25.  Đức Chúa Trời là Chúa sự khôi phục. Ba nhân vật 
của chúng ta đã có kết cuộc như thế nào? 

1)  Sứ đồ Phao-lô- Sau khi được ra khỏi tù. Ông đã viết thêm 
những thư tín và đã làm vững mạnh thêm nhiều hội thánh. 
Cuối cùng ông bị chém đầu vào khoảng năm 67 sau Chúa, 
sau khi ông đã hoàn tất cuộc chạy mà Chúa đã kêu gọi ông (2 
Tim 4:7-8) và cho đến ngày nay, ngoài Chúa Giê-su ông là 
người có ảnh hưởng nhất trong lịch sử của Hội thánh Tân 
ước.  

2)  Phi-lê-môn.  Lịch sử hội thánh cho chúng ta biết rằng ông 
đã thật sự tha thứ cho Ô-nê-sim. Ông trở thành giám mục của 
hội thánh Cô-lô-se và tử đạo vào khoảng năm 66 SCN. 

3)   Ô-nê-sim.  Ông đã thật sự được khôi phục, và người bất 
lợi này trở thành giám mục của thành Ê-phê-sô. Ông bị ném 
đá chết vào giữa khoảng thời gian từ năm 90-95 Sau Chúa. 

Ba người. Một người lãnh đạo Giu-đa trở lại thành sứ đồ. 
Một người giàu có trở lại thành lãnh đạo hội thánh. Một nô lệ 
bỏ trốn trở lại thành giám mục. Tất cả đã tử đạo. Tất cả đều 
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đạt mục đích. Tất cả đều có cùng kết cuộc vinh hiển và cùng 
có một sự vui mừng đời đời ở thiên đàng! 
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